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Liturgie voor de ochtenddienst van zondag 20 juli 2025 

Voorganger: Ds. C.N. van Dis, Nieuwegein 
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Welkom en mededelingen 

 Zingen: Psalm 98: 1 en 2 [LvdK] 

Zing een nieuw lied voor God de Here, 

want Hij bracht wonderen tot stand. 

Wij zien Hem heerlijk triomferen 

met opgeheven rechterhand. 

Zing voor de Heer, Hij openbaarde 

bevrijdend heil en bindend recht 

voor alle volkeren op aarde. 

Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 

 

2 Ja, Hij is ons getrouw gebleven, 

Hij heeft in goedertierenheid, 

naar de belofte eens gegeven, 

het huis van Israël bevrijd. 

Zijn volk is veilig in zijn handen. 

Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. 

Zo werd tot in de verste landen 

het heil van onze God aanschouwd. 

 

Moment van stil gebed, waarna Votum en groet 

 Zingen: Psalm 103: 3 en 5 [LvdK] 

3 Hij is een God van liefde en genade, 

barmhartigheid en goedheid zijn de daden 

van Hem die niet voor altijd met ons twist, 

die ons niet doet naar alles wat wij deden, 

ons niet naar onze ongerechtigheden 

vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. 

 

5 Zoals een vader liefdevol zijn armen 

slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 

God onze Vader, want wij zijn van Hem. 

Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 

Hij weet, dat wij, uit stof aan ’t licht gekomen, 

slechts leven op de adem van zijn stem. 

 

Gebodslezing 

 Zingen: Weerklank lied 494: 1, 3 en 4 

1 Rots waaruit het leven welt, 

berg mij voor het wreed geweld; 

laat het water met het bloed 

dat Gij stort in overvloed 



4 
 

als een bron van Sion zijn, 

die ontspringt in de woestijn. 

 

3 Ja, Gij zijt het die mij redt 

van uw eigen strenge wet, 

van mijn eigen dwaze schuld 

die Gij delgt in uw geduld, 

God die al mijn kwaad verdroeg, 

uw genade is genoeg. 

 

4 Wat ik in mijn handen houd 

is uw kruis tot mijn behoud. 

Gij die naakten overkleedt, 

die tot redding zijt gereed, 

die melaatsen rein doet zijn, 

kleed mij, red mij, maak mij rein. 

 

Gebed om de opening van het Woord  

Kindermoment en kinderlied: Weerklank 529: 1, 2 en 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Toch gaat hij heel vroeg op weg, 

doet gehoorzaam wat God zegt, 

neemt twee knechten mee en reist 

naar de berg die God hem wijst. 
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Schriftlezing: Jesaja 43: 14 t/m 44: 5 [HSV] 

14 Zo zegt de HEERE, uw Verlosser, de Heilige van Israël: Ter wille van 

u heb Ik iemand naar Babel gezonden en Ik heb hen allen vluchtend 

doen afdalen, namelijk de Chaldeeën, in de schepen waarover zij 

voorheen juichten. 

15 Ik ben de HEERE, uw Heilige, de Schepper van Israël, uw Koning. 

16 Zo zegt de HEERE, Die een weg maakte in de zee en een pad in 

machtige wateren, 

17 Die strijdwagens en paarden deed uitrukken, leger en macht, zij 

liggen tezamen neer, zij zullen niet meer opstaan, uitgedoofd zijn zij, 

uitgeblust als een vlaspit. 

18 Denk niet aan de dingen van vroeger, let niet op de dingen van het 

verleden. 

19 Zie, Ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet 

weten? Ja, ik zal een weg aanleggen in de woestijn, rivieren in de 

wildernis. 

20 De dieren van het veld zullen Mij eren - jakhalzen en struisvogels - 

want Ik zal water geven in de woestijn, in de wildernis rivieren, om Mijn 

volk, Mijn uitverkorene, te drinken te geven. 

21 Dit volk heb Ik Mij geformeerd. Zij zullen Mijn lof vertellen. 

22 Maar u hebt Mij niet aangeroepen, Jakob, als u zich vermoeid hebt 

tegen Mij, Israël. 

23 U hebt Mij niet uw brandoffers gebracht van kleinvee en met uw 

slachtoffers hebt u Mij niet geëerd. Ik heb u Mij niet laten dienen met 

het graanoffer, en Ik heb u niet vermoeid met wierook. 

 



6 
 

 

 

24 U hebt voor Mij met geld geen kalmoes gekocht, en met het vet van 

uw slachtoffers hebt u Mij niet verzadigd. Integendeel, u bent Mij tot last 

geweest met uw zonden, u hebt Mij vermoeid met uw ongerechtigheden. 

25 Ik, Ik ben het Die uw overtredingen uitdelgt omwille van Mijzelf, en 

aan uw zonden denk Ik niet. 

26 Breng Mij in herinnering, laten wij samen een rechtszaak voeren; 

vertelt u maar, opdat u in het gelijk gesteld wordt. 

27 Uw eerste vader heeft gezondigd, en uw uitleggers van de wet zijn 

tegen Mij in opstand gekomen. 

28 Daarom zal Ik de leiders van het heiligdom ontheiligen, Jakob 

prijsgeven aan de ban en Israël aan beschimpingen. 

 

 

Jesaja 44 

1 Maar nu, luister, Jakob, Mijn dienaar, Israël, die Ik verkozen heb! 

2 Zo zegt de HEERE, uw Maker en uw Formeerder van de moederschoot 

af, Die u helpt: Wees niet bevreesd, Mijn dienaar Jakob, Jesjurun, die Ik 

verkozen heb. 

3 Want Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik 

zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten en Mijn zegen op uw 

nakomelingen. 

4 Zij zullen opkomen tussen het gras, als wilgen aan de waterstromen. 

5 De een zal zeggen: Ik ben van de HEERE, een ander zal zich noemen 

met de naam Jakob, weer een ander zal met zijn hand schrijven: Van de 

HEERE, en de erenaam Israël aannemen. 

 

Zingen: Psalm 43: 3 en 4 [OB] 

3 Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder, 

En breng mij, door dien glans geleid, 

Tot Uw gewijde tente weder; 

Dan klimt mijn bange ziel gereder 

Ten berge van Uw heiligheid, 

Daar mij Uw gunst verbeidt. 

 

4 Dan ga ik op tot Gods altaren, 

Tot God, mijn God, de bron van vreugd; 

Dan zal ik, juichend, stem en snaren 

Ten roem van Zijne goedheid paren, 

Die, na kortstondig ongeneugt', 

Mij eindeloos verheugt. 
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VERKONDIGING   ‘Vergeving en vernieuwing’ 

tekst Jesaja 43: 22 en 44: 3 

22 Maar u hebt Mij niet aangeroepen, Jakob, als u zich vermoeid hebt 

tegen Mij, Israël. 
3 Want Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik 

zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten en Mijn zegen op uw 

nakomelingen. 

 

 Zingen: Weerklank lied 205: 2 en 3 
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3 Kom dan dorstigen hier drinken 

uit die frisse heilfontein! 

Laat uw ziel in ’t stof niet zinken, 

maar in haar gereinigd zijn. 

Laat u door haar golven dragen 

heel de lange levensreis 

tot u, na uw aardse dagen, 

wordt geleid in ’t paradijs. 

 

Inzameling van de gaven 

Dankgebed – Voorbeden 

Zingen: OTH 180 

1 Er is een Verlosser, 

Jezus, Zoon van God. 

Kostbaar Lam van God, Messias, 

heilig God is Hij. 

 

2 Jezus, mijn Verlosser, 

niemand is aan U gelijk. 

Kostbaar Lam van God, Messias, 

maakt van zonden vrij. 

 

Refrein: 

Dank U, o mijn Vader. 

U gaf uw eigen Zoon, 

uw Geest als hulp voor ons totdat 

het werk op aarde is gedaan. 

 

3 Ja, de dag zal komen, 

dat ik Jezus zie. 

Dan zal ik mijn Koning dienen 

voor eeuwig en eeuwig. 

 

Refrein: 

Dank U, o mijn Vader. 

U gaf uw eigen Zoon, 

uw Geest als hulp voor ons totdat 

het werk op aarde is gedaan. 

 

Heenzending en zegen 


